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Zoektocht 
De zoektocht naar namen, data van geboorte, huwelijk en 
overlijden van je voorouders is een spannende bezigheid. Je 
zoekt naar lang vergeten feiten en gebeurtenissen uit hun 
leven. Brengt die opnieuw in beeld. Je maakt een sprong terug 
in de tijd en probeert je in te leven in hun levensgeschiedenis. 
Stap voor stap ga je een generatie terug van grootouders naar 
overgrootouders, betovergrootouders, enz. 
Steeds breng je een stukje voorbije geschiedenis weer in het 
vizier. De tijd van de Eerste Wereldoorlog, de eerste trein, het 
eerste vliegtuig. De tijd van Napoleon en vaak nog vele jaren 
jaren daarvóór. Vervlogen tijden gaan herleven ! 

 
Familieboek 
Het vastleggen van je eigen stamboom bevestigt niet alleen je 
bestaan, maar verbergt feitelijk ook het geheim van elkaar 
opeenvolgende generaties. Het mirakel van doorgeven van het 
leven. Eenmaal in de ban van genealogie (stamboomonder-
zoek), en meer nog in het verdiepen in de levensgeschiedenis 
van je eigen familie, laat het je niet meer los. Misschien ook 
wel omdat het iets oproept van wat de mens zo langzamer-
hand is kwijt geraakt. De saamhorigheid van de familie en de 
warmte van een gezin; vader en moeder, broers en zussen die 
er voor elkaar zijn. Die tijd, aandacht en genegenheid voor 
elkaar hebben. 



Levensteken 
Werken aan een familieboek geeft je een groot gevoel van het 
relatieve van alle dingen. Je “ziet” de generaties komen en 
gaan. Oude foto’s en prentjes van voorouders tonen hun pijn 
en verdriet bij kindersterfte; maar ook hun vreugde en geluk 
bij bruiloften en andere feesten. 
Toch is het maken van een familieboek echt geen sinecure ! 
Het vormt de afsluiting van een vaak jaren durend onderzoek 
in archieven en bibliotheken. Is dan eenmaal je stamboom 
uitgezocht en vastgelegd, dan dan heb je toch een levensteken 
van jezelf neergezet; ook voor anderen. Een teken dat je er wás; 
haast net zo goed als een grafsteen ! 

 
 

 


