In dankbare herinnering aan

Carel Muijres

echtgenoot van

Christa Kriiger

Geboren 17 maart 1922 te Nieuwstadt.
Overleden 17 september 1995 te Oirsbeek.

Hij was een "eigenaardig" mens, een mens met
een eigen aard en dat kwam tot uitdrukking in
heel zijn leven. In de omgang met de mensen,
in zijn manier van leven, in de volksmond had
hij de naam: Karel Knetter. Die naam zal wel
ontleend zijn aan zijn hobby. Het was zijn lust
en zijn leven andere mensen aan het lachen te
brengen. Hij kon het leven laten "knetteren.
O.L. Heer heeft rare kostgangers. Karel was er
één van. Maar de Heer zei erbij: "in het huis
van mijn Vader is ruimte voor velen". Hij zal
ook wel een plaatsje hebben bedacht voor hem,
want Hij kent de hartewens van een mens op
welke golflengte hij Gods bezorgdheid en be-
kommernis voor een mens ontving, was niet
hoorbaar.

Hij had er, denk ik, zijn eigen station voor en
zijn eigen golflengte.

Zijn hemel op aarde was in elk geval, genieten,
temidden van mensen die van hem genoten.
Vergeven wij hem al zijn menselijke fouten en
tekorten, dan kan God dat ook.

Hij leerde ons: Ik zal jullie vergeven als je el-
kaar vergeeft. Pas dan kunnen wij samen in alle
eerlijkheid bidden: Mag Carel rusten in vrede.

De familie dankt U voor Uw medeleven by dit
overlijden.

Familie Muijres-Kriiger.

De zeswekendienst heeft plaats op zondag 22 ok-
tober 1995 om 11.00 uur in de kerk van de H.
Lambertus te Oirsbeek.



